
Twee bomen 

 

Omdat in van  verschillende mensen hoor dat het verhaal over de twee bomen in Genesis 2 en 

3 moeilijk te begrijpen is, wil ik nogmaals een artikeltje hieraan wijden. 

 

In december vorig jaar schreef ik een stukje over de boom die midden in de tuin in Eden 

stond. In het verhaal in Genesis 2 en 3, waar God de Heer een tuin gemaakt heeft, staan 

allerlei bomen. Alle bomen lijken daar vrucht te dragen en ze zijn er ook voor de mens om 

van de vruchten te eten.  

Vaak zien we in vertalingen dat de mens vrij is om ervan te eten, maar de tekst zegt het iets 

anders. In Genesis 2:16 zegt God tot de mens dat hij van alle bomen van de tuin móet eten. 

De vrouw zegt dan ook in Genesis 3:2 dat zij (de man en de vrouw) van de vruchten van de 

bomen eten/aten. Wel voegt zij eraan toe dat één boom verboden was om van te eten, 

namelijk de boom midden in de tuin. Uit Genesis 3:22 is op te maken dat de mens en zijn 

vrouw dit tot dusver niet gedaan hadden. 

 

De boom in het midden van de tuin 

In Genesis 2:9 staat dat de boom des levens midden in de tuin stond. De boom van kennis van 

goed en kwaad stond blijkbaar tussen de andere bomen ergens in de tuin. 

Wat de vrouw zegt is dat het hen door God de Heer verboden zou zijn om van de boom van 

het leven te eten. Maar in Genesis 2:17 zegt God nadrukkelijk dat de mens niet van de boom 

van kennis van goed en kwaad mag eten! 

Dat de vrouw de waarheid geweld aan doet kan te maken hebben met wel of niet begrijpen 

van Gods bevel.  

In Genesis 3:22 zegt God de Heer dat hij wil voorkomen dat de mens óók van de boom van 

het leven zal eten. Daaruit is op te maken dat de mens dit tot op dat moment niet gedaan had. 

En God had nog wel nadrukkelijk gezegd dat ze van álle bomen, met uitzondering van de 

boom van kennis van goed en kwaad, móesten eten. En in plaats van de boom van het leven te 

eten, doen ze dat van de boom van kennis van goed en kwaad. 

 

Uitgelokte overtreding 

Doordat God de Heer de mens alles aanbiedt, maar daarbij één  beperking instelt, lijkt het al 

op voorhand zeker te zijn dat de mens in al zijn onnozelheid juist dit ene wil hebben. De mens 

is in Genesis 2 en 3 als een nieuwsgierig klein kind, en voor een kind is juist wat verboden 

wordt aantrekkelijk. In Genesis 3:6 wordt dit heel duidelijk verwoord. De vrouw ziet dat juist 

de vruchten van de verboden boom aantrekkelijk zijn. 

Naar wat de reden kan zijn voor Gods handelen kan men gissen. Zelf denk ik dat zoals het 

niet goed is als de mens zonder een ander mens tegenover zich moet leven, het ook niet goed 

is als de mens zonder inzicht zijn hele leven doorbrengt in een luilekkerland. Het is de 

bestemming van de mens om nageslacht te krijgen en ook om met inspanning in zijn 

onderhoud te voorzien. 

 

Geen zonde 

In dit hele verhaal is beslist geen sprake is van zonde, ook al zegt Paulus in Romeinen 5:12 

iets anders. Wel is het in wezen de bedoeling dat de mens voordat hij beslist over goed en 

kwaad, éérst van de boom des levens eet. Het leven komt op de eerste plaats, en niet de 

voorschriften. 
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