Plasgewoontes bij mannen

Op 6 plaatsen in de Bijbel wordt gesproken van ‘hen die tegen de wand pissen’. (1 Sam
25:22,34; 1 Kon 14:10, 16:11, 21:21; 2 Kon 9:8). In wat preutse vertalingen wordt deze grove
zegswijze weergegeven door ‘mannelijke personen’. Maar is dit door de schrijver bedoeld?
Hieronder wil ik proberen duidelijkheid te geven over het urineren van mannen in de Bijbel.
Het zittend urineren is voor de mens, zowel voor de man als voor de vrouw, een natuurlijker
houding dan staand. In het Midden-Oosten is het ook in onze tijd voor mannen de gewoonte
om zittend te plassen. Dit zal mede beinvloed zijn door de Koran, waarin het een voorschrift
is zittend te plassen. Voordelen hiervan zijn dat men bij zittend plassen de kleding minder
bezoedeld. En religieuze handelingen mag men beslist niet uitvoeren met verontreinigde
kleding. Een bijkomende factor is dat zittend de geslachtsdelen beter bedekt zijn. Bij zittend
plassen wordt de blaas ook beter geledigd dan staand.

(N.B. In een interview in 2017 vertelde de beroemde voetballer Messi dat hij altijd zittend
plaste).

Als het vele eeuwen lang de gewoonte is geweest in het Midden-Oosten om zittend te
plassen, zal dit in oudtestamentische tijden anders geweest zijn? De argumenten die in onze
tijd bij Islamieten gelden, golden in vroeger tijden zeker ook. Bij staand plassen bevuilt men
zichzelf en de omgeving meer dan bij zittend plassen. Immers de urinestraal spettert veel
meer door de langere afstand die deze aflegt naar de grond. En reinheid was een belangrijk
aspect in Tenach.

Kortom, het lijkt me dat met ‘muurpissers’ jonge jongens bedoeld zullen zijn en geen

volwassen mannen. Op jonge leeftijd kan staand plassen bij een wat branieachtige houding
passen.
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