Missverkiezingen

Koningin Washti

In het sprookjesachtige boek ‘Esther’ is koningin Washti een voorbeeld voor alle vrouwen die niet
willen buigen voor mannelijk gezag. Koning Achasveros, de heerser in het Perzische rijk van die tijd,
viert een uitbundig feest met al zijn mannelijk gezagsdragers. Als zij wat te diep in het glaasje gekeken
heeft, draagt hij zijn gemalin Washti op om haar schoonheid te laten zien aan deze beschonken massa.
Zij weigert zij resoluut. Of ze echt uit de kleren moest vermeldt het verhaal niet, maar gesluierd zal ze
niet haar opwachting gemaakt hebben.

De koning weet geen raad met de weigering van zijn zeltbewuste vrouw, maar zijn hovelingen vinden
dat Washti direct afgezet moet worden. De reden is dat haar gedrag een voorbeeld voor andere
vrouwen in het Perzische rijk kan zijn, waardoor het gezag van de man verdwijnt.

Passiviteit van de grote heerser

Koning Achashveros laat zich bepraten en koningin Washti wordt afgezet. Maar hij mist haar wel, en
zijn hovelingen komen met een oplossing: Een nieuwe koningin! En zoals steeds het geval is bij deze
koning volgt hij het advies van zijn hovelingen.

De nieuw te kiezen koningin moet aan twee voorwaarden voldoen: Zij moet een schoonheid zijn en
maagd. Het meisje dat in de ogen van de koning welgevallig is, zal de nieuwe koningin worden. Onder
de meisjes die hun opwachting maken is de hoofdfiguur van het boek, Esther, een Joods meisje.

Het ‘welgevallig zijn in de ogen’ lijkt een versluierende uitdrukking, want alleen hun prestaties in bed
blijken van belang.

Andere meisjes niet, Esther wel.

Geen enkel meisje blijkt nadat zij een nacht doorbracht bij de koning, in de smaak te vallen bij hem.
Zoals dat in sprookjes past, de hoofdfiguur, Esther, blijkt wel de uitverkorene.

Was zij mooier? Meer maagd dan de anderen? Wat is de reden van de voorkeur van de koning voor
haar?

Het enige verschil tussen Esther en de andere meisjes is dat de manier waarop alle andere meisjes de
koning benaderen en de manier waarop Esther dat doet. In Esther 2:13 staat dat elk meisje tot de
koning kwam. In vers 15 is het Esthers beurt om bij de koning te komen. Maar opmerkelijk genoeg
staat in vers 16 dat Esther ‘genomen werd’ naar de koning, en niet dat zij ‘kwam’ zoals de andere
meisjes.

Komen tot

De uitdrukking ‘komen tot’ kan een overdrachtelijke betekenis hebben. Zie bijvoorbeeld Genesis 16:4
waar Abraham tot Hagar komt, waarna zij zwanger wordt. Een enkele keer is er sprake van een
doortastende vrouw die tot een man ‘komt’. Bijvoorbeeld Achsa bij Othniél in Jozua 15:18 en
Bathseba bij David in 2 Samuel 11:4.

Hier komen alle meisjes bij de koning om goede prestaties in bed te leveren. De enige die die niet doet
is Esther. Zij werd ‘genomen’. En dat is de reden dat zij wordt uitgekozen.

Passiviteit

Koning Achasveros blijkt een weinig ondernemend man te zijn, zoals o.a. blijkt uit alle passieve
werkwoordsvormen die gebruikt worden als het over hem gaat. Esther is de enige die van hem geen
prestaties in bed verlangd. Of het huwelijk ooit ‘geconsumeerd’ is, vermeldt het verhaal niet. Het zou
heel goed mogelijk zijn dat de koning en Esther platonisch met elkaar leefden.
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