Het woord van God

On de christelijke traditie worden de gezamenlijke boeken van het Oude- en Nieuwe
Testament wel aangeduid als ‘Woord van God’. Deze uitdrukking als aanduiding van de 39
oudtestamentische boeken met de 27 nieuwtestamentische boeken komt in de Bijbel zelf niet
voor. Ook in de Joodse traditie worden de oudtestamentische boeken niet zo aangeduid. Daar
wordt een verdeling gemaakt in de meest belangrijke boeken, de vijf boeken van Mozes.
Deze worden wel aangeduid met ‘Tora’. De hierna belangrijkste boeken zijn de profetische
boeken, onderverdeel in de vroege profeten, Jozua tot en met Koningen, en de late profeten,
te beginnen met Jesaja. De minst belangrijke boeken zijn de geschriften, beginnend met de
Psalmen.

In het christelijke denken over Tenach, een acronym van de eerste letters van Tora, Profeten
en Geschriften (T — N — K), zoals het Oude Testament in de Joodse traditie genoemd wordt,
worden vaak de zogenaamde ‘Tien Woorden’, in Exodus 20 en Deuteronomium 5 als
kernwoorden beschouwd. Maar ook daar wordt de term ‘Woord van God’ niet gebruikt. De
tekst van de Bijbel is ons niet op een wonderlijke manier tot ons gekomen, zoals van de
Koran en het boek van Mormon gezegd wordt. Nee, het bestaat uit boeken die door mensen
opgeschreven zijn. Het zijn weergaven van menselijke gedachten over God, ons mensen en
de hele schepping. Daarom mag en moet zelfs, de tekst steeds weer bestudeerd en
becommentarieerd worden.

Daarbij past ook het begin van ‘De Tien Woorden’, waarvan geschreven staat dat Mozes ze
zei. Door tussenkomst van een mens zijn de woorden van God tot ons gekomen.



