Het verkennen van Sodom in Genesis 18 en van Jericho in Jozua 2

Tussen het verhaal over twee verspieders die Jericho moeten verkennen als het volk Israél het
beloofde land gaat binnentrekken en het verhaal over de twee mannen die Sodom binnen
moeten gaan om te zien of de zonde van de Sodomieten echt zo erg is als de berichten erover,
zijn verschillende overeenkomsten. Ook zijn er natuurlijk verschillen, maar wat in het ene
verhaal verteld wordt kan duidelijkheid geven over het andere verhaal.

Allereerst enkele overeenkomsten tussen wat in Genesis 18 verteld wordt en wat in Jozua 2
verteld wordt. Voor hen die deze verhalen niet kennen raad ik aan eerst deze hoofdstukken in
een vertaling te lezen:

-Er is een stad die dreigt vernietigd te worden.

-Twee mannen worden door degene die de leiding heeft eropuit gestuurd voor verdere
informatie.

-De twee mannen worden gastvrij onthaald door een inwoner van de stad.

-Het huis waar de verspieders van Jericho hun intrek nemen is een bordeel, eufemistisch wel
een ‘huis van lichte zeden’ genoemd. En, verrassend, Lot biedt zijn mannelijke gasten
onderdak voor de nacht en daarbij ook vrouwelijk gezelschap. Zie voor de argumenten
hiervoor het stukje dat ik in juni 2023 geschreven heb.

Omdat deze verhalen zoveel gelijkenis met elkaar vertonen kunnen aspecten in het ene
verhaal duidelijkheid geven over het andere verhaal. Volgens mij kan men dan ook de
conclusie trekken: Net zomin als de mannen in Sodom op het aanbod van Lot ingaan om de
nacht die zij bij hem doorbrengen dat met een vrouw doen, evenmin zullen de mannen die bij
Rachab komen de nacht door gebracht hebben in gezelschap van een van de meisjes van
Rachab. Misschien lijkt het bij eerste lezing voor de hand te liggen, nu de verspieders van
Jericho een bordeel bezoeken, dat zij gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheden daar.
Toch lijkt me door de ‘intertekstualiteit’ met Genesis 18 dat deze suggestie van de hand
gedaan kan worden. Een psychologische factor die ook een rol kan spelen is dat de opdracht
die deze mannen hadden hen zo bezig hield dat hun gedachten helemaal niet uitgingen een
pleziertje.
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