
Gastvrijheid 

 

Van Abraham wordt gezegd dat hij een voorbeeld van gastvrij was. In de Joodse traditie 

wordt hij wel de meest gastvrije mens op de hele wereld genoemd. Zijn tent stond open naar 

alle kanten, en zodra er reizigers in zijn nabijheid kwamen nodigde hij hen uit voor een 

maaltijd. 

In Genesis 18:2 ziet hij drie mannen. Terwijl hij nog herstellende is van zijn besnijdenis, snelt 

hij hen tegemoet en nodigt hen uit voor een maaltijd. En in vers 6 is hij ook al weer snel bezig 

en spoort Sara aan om ook snel brood te bereiden. 

In Genesis 19:1 komen twee van de drie mannen bij Lot. Van snelheid bij Lot wordt niet 

gesproken, maar qua gastvrijheid lijkt Lot niet onder te doen voor zijn oom Abraham. Hij 

biedt de mannen onderdak en een maaltijd aan.  

De reizigers waren midden op de dag bij Abraham gekomen, en ze zijn van plan die middag 

verder te reizen. Bij Lot komen de mannen tegen de avond.  

 

Escortdame 

Omdat Abraham beseft dat de drie mannen bij hem op doorreis zijn, biedt hij hen wel een 

maaltijd, maar geen onderdak aan.  

En Lot biedt de twee mannen een maaltijd aan, maar dat niet alleen. Hij biedt hen ook 

vrouwelijk gezelschap voor de nacht. Abraham brengt water om de mannen hun voeten te 

laten wassen vóór ze de maaltijd gingen gebruiken. Lot biedt de mannen aan hun voeten te 

wassen ná de maaltijd. 

Uit 2 Samuel 11: 8, als Uria de maaltijd gebruikt heeft bij koning David en deze hem 

adviseert ‘zijn voeten te wassen’ blijkt duidelijk wat deze uitdrukking inhoudt. Uria heeft daar 

goed begrepen wat David bedoelde, want in vers 11 heeft hij het over ‘bij mijn vrouw liggen’. 

 

Dat zo’n verhaal over gastvrijheid heel actueel kan zijn, bewijst wel wat in onze tijd ook 

gebeurt. Handelsreizigers worden gefêteerd met een maaltijd, en soms (vaak?) wordt ook een 

goede hotelkamer geregeld met indien gewenst een escortdame erbij. Ditzelfde lijken we bij 

Lot te zien. En mogelijk dat Lot zijn eigen twee dochters op het oog had. Later biedt hij die 

zelf aan het gepeupel aan om zijn gasten in bescherming te nemen. 

 

Een les die we van Abraham kunnen leren lijkt de gastvrijheid die hij vreemden biedt. Maar hij 

dringt niet bij hen aan dat zij die middag bij hem blijven en dus hun reis zullen onderbreken. 

Hij biedt hen aan wat ze op dat moment nodig hebben, maar dringt niet aan hun plannen te 

wijzigen. Lot dringt wel aan bij de mannen om zijn ideeën te volgen, maar hij raakt daarmee 

het spoor helemaal bijster. 

 

Lukas de Groote, Februari 2024 


