Een vrouw uit duizenden

Prediker, die volgens de traditie een pseudoniem is voor Salomo, constateert in zijn boek
(Prediker 7:28), dat hij nauwelijks een zinnige gedachte bij de mensen vindt. Ja, bij één op de
duizend, maar zelfs bij één op de duizend vrouwen niet. Was Prediker een vrouwenhater?
Had hij geen respect voor vrouwen?

Bij het bezoek van de koningin van Sheba in 1 Koningen 10 blijkt Salomo haar zeer
respectvol te behandelen en is hij wel vol achting tegenover deze vrouw. Hij gaat op al haar
vragen in en beschouwt haar blijkbaar als een persoon met wie hij diepzinnige gedachten kan
delen.

Ook zijn uitspraak in Prediker 9:9, waar hij zegt: Geniet het leven met de vrouw die je
liefhebt, wijst op het tegendeel.

Ik denk dat de oplossing ligt in wat in 1 Koningen 11:3 beschreven wordt. Daar wordt gezegd
dat Salomo een harem had met zevenhonderd vrouwen en driehonderd bijvrouwen. En als hij
het in Prediker over duizend vrouwen heeft zal hij déze duizend vrouwen op het oog gehad
hebben.

Destijds werden vrouwen geselecteerd om in de harem van een vorst opgenomen te worden
op grond van hun maagdelijkheid en hun uiterlijke schoonheid. Ze werden niet uitgekozen
basis van hun intelligentie.

In het boek Esther wordt deze selectieprocedure in het tweede hoofdstuk uitvoerig
beschreven. Esther wordt daar niet als toekomstige gemalin van de koning uitgekozen
vanwege haar schoonheid. Alle meisjes die bij de koning kwamen hadden de
missverkiezingen glansrijk doorstaan. Doorslaggevend was Esthers beschroomdheid. Alle
meisjes waren maar wat graag bereid een nacht met de koning door te brengen. Er staat in
Esther 2 dat alle meisjes zelf kwamen, maar Esther werd bij de koning gebracht (zie Esther
2:16)..

Als in de harem van Salomo een vrouw als Esther geweest was, of als hij met één vrouw als
de koningin van Sheba die in 1 Koningen 10 op bezoek komt, zijn leven gedeeld had, zou hij
deze uitspraak ten aanzien van vrouwen zeker niet gedaan hebben. Bij zijn duizend
haremdames hoefde hij geen diepzinnigheid te verwachten. Die waren alleen bezig met hun
uiterlijk. Over het uiterlijk van de koningin van Sheba wordt niets gezegd, maar wel over
haar scherpzinnigheid. Zie 1 Koningen 10.

Dus alleen vrouwen die hun uiterlijk schoon het enige belangrijke in het leven vinden kunnen
zich deze uitspraak van Salomo aantrekken.
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