Een lafaard?

In Genesis 12, als Abram met zijn gezin op het punt staat Egypte binnen te trekken, doet hij
zijn vrouw het voorstel zich voor zijn zuster uit te geven. Hij verklaart dit bedrog door Sara
voor te spiegelen dat anders zijn eigen leven gevaar loopt. Zie Genesis 12:12.

Was Abram zo’n lafaard dat hij zijn vrouw als het ware in de uitverkoop deed om zelf geen
risico te lopen? Twee hoofdstukken later durft hij met een handjevol mensen het op te nemen
tegen een onoverwinnelijk gedacht leger. We zien daar geen spoor van angst om zijn eigen
leven.

Ook is wat hij tegen Sarai, zijn vrouw, zegt in Genesis 12 ronduit vreemd: Dat de
Egyptenaren zodra zij een mooie getrouwde vrouw zien, de echtgenoot doden en haar laten
leven. Als de Egyptenaren inderdaad zo hitsig waren dat ze elke mooie getrouwde vrouw
wilden aanranden, behoefde de man van die vrouw niet gedood te worden. Die had toch geen
schijn van kans om zijn recht te halen in een vijandelijk land. Dus konden de inwoners van
het land de vrouw als gemakkelijke prooi zien, zonder repercussies te hoeven verwachten van
de echtgenoot die geen enkel recht had. Hem vermoorden is daarbij niet nodig.

Intrigerend is te zoeken naar wat in Abrams hoofd omging. En daarbij ook het gegeven dat
Sarai zonder tegenwerpingen akkoord ging met het voorstel van haar man.

Een bijkomende vraag is wat het motief van de Farao geweest kan zijn om een mooie
buitenlandse vrouw in zijn harem op te nemen. De enige vorst van wie in Tenach vermeld
wordt dat hij een uitgebreide harem bezat was koning Salomo, de zoon van koning David. In
1 Koningen 11 staat dat hij veel buitenlandse vrouwen in zijn harem had, o.a. de dochter van
Farao. Zijn harem werd bevolkt door wel 1000 vrouwen, waaronder veel buitenlandse. De
reden van de keus voor deze vrouwen was vooral een politicke. Door een vorstendochter in de
harem op te nemen ontstond een verbondenheid tussen verschillende vorstenhuizen. Iets
dergelijks was en is gebruikelijk bij de Europese vorstenhuizen.

Kortom, door een ‘zuster’ van Abram in zijn harem op te nemen, verbond Farao zich met de
clan van Abram, waardoor een familieverwantschap ontstond.

Was dit ten diepste het motief van Abram en Sarai voor dit bedrog? Of speelde er nog iets
anders?
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