
De stadspoort ingaan, de stadspoort uitgaan 

 

Een stad binnengaan is een gewone uitdrukking in de Hebreeuwse Bijbel.  

Betekent ‘de stadspóórt binnengaan’ hetzelfde, maar dan in iets andere woorden? 

Allereerst iets over het begrip ‘stadspoort’. In de eerste plaats is bedoeld het overdekte poortgebouw 

waarin de dubbele poortdeuren draaiden. De deuren waren van dikke balken die aan de zijkant 

bevestigd waren aan een zware verticale boom. Deze op zijn beurt draaide in zogenaamde 

taatskommen, holten waarin deze verticale balk kon draaien. Aan de binnenkant van de deuren waren 

metalen sluitbalken aangebracht. 

Meestal heeft het begrip ‘stadspoort’ een veel ruimere betekenis, namelijk van plein achter (en voor) 

de stadspoort.  

 

Stadspoort 

Op dit plein, het enige belangrijke plein van de stad, werden allerlei openbare zaken afgehandeld. Er 

werd recht gesproken, vergaderingen belegd en handel gedreven. Gezagsdragers oefenden hier hun 

functie uit. Dr. G.H.J. de Geus zegt in zijn boek  ‘De Israëlitische stad’: De stadspoort vormt de 

levensader van een oudoriëntaalse stad. Het was het hart van de stad. Dit geldt natuurlijk des te 

sterker voor de kleine stadjes waar in de meeste gevallen maar één stadspoort was. Vrijwel iedere 

bewoner van de stad passeerde de stadspoort twee keer per dag. De mannen om van en naar hun werk 

te gaan, de vrouwen om water te putten. Een mooi voorbeeld hiervan vinden we bijvoorbeeld in Ruth 

4:1, waar Boaz te midden van de oudsten van de stad wacht tot de losser ’s morgen voorbijkomt. 

 

De stadspoort ingaan, de stadspoort uitgaan 

In Genesis 23 wordt het verhaal verteld over Abraham die van de Hethiet Efron een graf wil kopen. 

Deze man wordt tijdens de onderhandelingen geflankeerd door andere Hethieten ‘die de poort van zijn 

stad ingingen’ (vers 10). Als de koop tenslotte gesloten wordt is dit ook weer een officieel gebeuren, 

want het gebeurt, in vers 18, weer ‘ten overstaan van allen die de poort van zijn stad binnengingen’. 

Des te opmerkelijker is de uitdrukking in Genesis 34: 24, waar sprake is van een belangrijk gebeuren, 

namelijk een besnijdenis van alle mannen van Sichem. De koning van Sichem, Hemor, stelt dit voor, 

en noemt de financiële voordelen van dit gebeuren. Zonder dat in de stadpoort overleg plaatsvindt 

gaan de mannen akkoord. Ze vinden het allang goed, als ze maar weer aan het werk kunnen, als ze 

maar meer handel kunnen drijven. Wat Hemor en diens zoon Sichem uitvoeren zal hun een zorg zijn. 

Ook dat Dina, de dochter van Jakob, als hoertje gebruikt wordt door Sichem, die haar als pooier 

misbruikt, gaat hen niet aan. Trouwens wie anders dan de mannen van Sichem zouden Dina misbruikt 

hebben? En ze doen alsof het hen niet aangaat.  

Mannen die de stadspoort ingaan en daar zitting nemen, nemen verantwoordelijkheid, de mannen die 

de stadspoort uitgaan laat het onverschillig.  
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