
De arm van koning Jerobeam 

 

In 1 Koningen 13 vers 4 staat dat koning Jerobeam met een plotselinge beweging zijn arm 

uitstrekt naar een profeet en tegen zijn dienaren zegt: Grijp hem! 

De man van God had namelijk voorspeld dat de priesters die dienst deden bij het altaar in 

Bethel daar zelf op geofferd zullen worden. En Jerobeam had deze mensen net aangesteld om 

het volk daar in Bethel te laten samenkomen, en niet meer in Jeruzalem. 

Deze uitspraak beviel de koning helemaal niet, en hij gaf dan ook direct bevel om de man van 

God te grijpen.  

Dan staat er dat zijn uitgestrekte arm ‘verstijfde’ en dat hij hem niet meer terug kon halen.  

De uitdrukking ’terughalen’ past niet bij een plotseling ontstane verlamming, maar wel bij 

een blokkade in het schoudergewricht. Zo’n blokkade kan in  ook in andere gewrichten 

optreden. Bij de knie kan de oorzaak zijn een beklemde meniscus, het stootkussen in de knie 

dat scheurt en klem komt te zitten tussen het kraakbeen van het dijbeen en het scheenbeen. 

Het schoudergewricht heeft niet zo’n stootkussen, maar daar kan het volgende optreden: 

Door een klap of een val, of een extreem plotselinge beweging, schiet de kop van het 

bovenarmbeen uit de schouderkom. Daarna is beweging in de schouder niet meer mogelijk. 

Door de kop van  de bovenarm weer terug te brengen in de kom, is de arm na enige tijd weer 

te gebruiken.  

Tegenwoordig gebeurt zo’n ‘repositie’ doordat men de spieren van de schouder laat 

verslappen, waarna men de kop weer op zijn plaats kan hevelen. Vroeger werd dat ook wel 

gedaan door een voorwerp, bijvoorbeeld een voet, in de oksel te zetten, en daaroverheen de 

bovenarm te hevelen, waardoor de kop op zijn plaats schiet. Deze procedure had wel het 

risico van een breuk in de bovenarm. 

 

Al met al lijkt wat in 1 Koningen 13:4 beschreven wordt op een schouderluxatie. 

 

Lukas de Groote, Oktober 2024 

 

N.B.: De manoeuvre met de voet in de oksel heb ik als huisarts ook wel toegepast. 

 

 


