David en de Gibeonieten

In 2 Samuel 21: 1-14 staat een gruwelverhaal waarin koning David met een hongersnood
geconfronteerd wordt. Als hij God raadpleegt om de oorzaak hiervan te achterhalen zegt de
Heer dat het te maken heeft met een ongewroken misdaad van Saul ten opzichte van de
Gibeonieten. David laat de straf voltrekken aan een aantal nakomelingen van Saul. De
houding van de moeder van een van de slachtoffers die lange tijd de wacht houdt over de
lijken van haar zoons is bewonderenswaardig.

Voordat men mijn uitleg bij dit verhaal gaat lezen raad ik ieder aan dit gedeelte in een
vertaling te lezen.

Mijn uitleg zal anders wel heel vreemd lijken.

Maar dit hele gebeuren van de doodstraf voor kinderen vanwege de zonde van een ouder
volkomen in strijd is met de Tora. Daarom verdenk ik David ervan dat hij deze hele
‘misdaad’ van Saul verzint om op zo’n manier het hele huis van Saul uit te roeien, waarbij hij
de manke Mefiboseth spaart omdat die toch geen bedreiging voor hem is.
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