Bruiloft

In onze westerse traditie is een huwelijksaanzoek nog steeds een bijzonder gebeuren in het
leven van een meisje of vrouw. Vaak wordt een romantische omgeving uitgekozen, zoals de
Eifeltoren of een prachtig plekje in de natuur. Wat gewoonlijk na enige tijd volgt is de
huwelijksceremonie. Voor veel meisjes wordt de dag van de bruiloft en het huwelijksfeest als
de grootste dag van het leven beschouwd. Hoewel er ook wel vrouwen zijn die de geboorte
van hun eerste kind als zodanig beschouwen. Hoeveel mensen, en niet alleen vrouwen, zijn
graag aanwezig, letterlijk of via de buis, bij een royal wedding, zoals het huwelijk tussen
prins Charles en Diana, een eenvoudig meisje uit de lagere Britse adel.

In de christelijke traditie wordt vaak bij huwelijkssluitingen verwezen naar de bruiloft te
Kana, waar ook Jezus was uitgenodigd. Dat was maar goed ook, want zonder hem was het
hele feest een groot fiasco geworden.

Maar ook in Tenach is enkele keren sprake van een huwelijk. Wat het meest tot de
verbeelding spreekt is het statichuwelijk van Jozef en Asenath. Jozef is in Genesis 41
onderkoning van Egypte geworden en de Farao geeft hem in Genesis 41: 45 een vrouw, de
dochter van een priester. Aan dit huwelijk is zelfs een apocrief boek gewijd, Jozef en
Asenath. Waarschijnlijk omdat Tenach zelf aan dit hele gebeurden verder geen aandacht
besteedt. In een vorig stukje heb ik al geschreven dat Jozef direct in hetzelfde vers bij zijn
vrouw weggaat. Hij had belangrijker werk te doen dan zijn vrouw te behagen. Gelukkig
worden er later toch twee kinderen geboren (vers 50), waaruit blijkt dat Jozef wel bij Asenath
teruggekeerd was.

Maar hoe is het gesteld met andere huwelijken van hooggeplaatsten? Van de meesten wordt
alleen vermeld dat ze man en vrouw waren (Adam en Eva, Noach en zijn vrouw, Abraham en
Sara). Maar hoe is het als de bijbelverhalen inzoomen op het gezin en nakomelingen van
Abraham? Voor Izadk wordt met veel zorg een vrouw uitgekozen omdat hij blijkbaar zelf niet
in staat was of van zins was er een te zoeken. En wat er tussen hen zich afspeelt is best
schokkend. In Genesis 24: 67 staat dat Izadk Rebekka nam (dat is seksueel contact had met
haar), en daarna kreeg hij haar lief.

Over hoe het Jozef verliep heb ik hierboven al geschreven. En zijn broers namen meisjes uit
Sichem, nadat zij de mannen van Sichem gedood hadden (Genesis 34).

Toch zijn er twee bruiloften beschreven: Die van Jakob en die van Simson. En mensen die de
bijbelverhalen kennen weten dat het bij de bruiloft van Jakob niet goed ging. Zijn
schoonvader Laban bedroog Jakob door zijn dochters om te wisselen. In plaats van zijn
geliefde Rachel kreeg hij Lea. En bij Simson wisten de Filistijnse gasten hem een loer te
draaien door via zijn bruid de oplossing van het raadsel te vinden dat Simson hen voorgelegd
had. Het feest eindigt in een bloedbad doordat Simson 70 mannen doodt en hun kleren rooft.
Zie Richteren 14.

En in het boek ‘Hooglied’ is al helemaal geen sprake van een bruiloft, zelf niet van een
huwelijk. De jongen en het meisje hebben elkaar hartstochtelijk lief en iets officieels vindt
daar niet plaats

Mijn conclusie is dan ook dat de verbinding tussen man en vrouw een geschenk van God kan
zijn, maar dat daarbij een bruiloft of huwelijkssluiting niet een vereiste is.

Lukas A. de Groote. Juli 2025



